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De koffers staan al klaar! Volgende week begint ons verlof van zes

maanden. Ben heeft zijn laatste lessen voor dit schooljaar, Kate sorteert alle
spullen en pakt alles wat we van plan zijn om mee te nemen en Gertjan is druk
bezig om samen met de studenten op de trainingsboerderij alles voor te bereiden,
zodat alles zonder problemen door kan gaan als we in de VS zijn. We zijn ook al
druk bezig afspraken te maken en reizen te plannen.

Er is een aantal verschillende redenen om op verlof te gaan. Ten eerste is het
belangrijk om verslag uit te brengen van ons werk aan donateurs en kerken die
ons regelmatig ondersteunen. We hebben meer dan 100 verschillende families die
ons maandelijks of jaarlijks ondersteunen. We sturen ieder kwartaal elektronische
nieuwsbrieven. Daarom is het goed om mensen zo nu en dan persoonlijk te
kunnen ontmoeten en hen de mogelijkheid te geven om vragen te stellen, zodat ze
ons en ons werk beter leren kennen.

Om verschillende redenen stoppen vaste donateurs zo nu en dan. In Oeganda is
het lastig om nieuwe donateurs te vinden, dus is het belangrijk om ook afspraken
te maken met mensen die nog nooit van ons werk hebben gehoord en hen hopelijk
enthousiast te maken om het werk ook te gaan ondersteunen.

De komende maanden zullen we ook aandacht besteden aan
zowel onze lichamelijke als emotionele gezondheid. Bijvoorbeeld |
afspraken bij de dokter en de tandarts, maar ook afspraken met
een counselor/mentor die zal helpen om alle moeilijkheden en
problemen, die het leven in het buitenland met zich meebrengt,
goed te verwerken. Ben en Isaiah krijgen ook de mogelijkheid omy “
deel te nemen aan activiteiten die ze niet in Oeganda kunnen ‘
doen (zoals sportclubs, zwemlessen, bibliotheek bezoeken,
enz.). Isaiah zal ook verder gaan met zijn spraaktherapie.

Tot rust komen is ook een onderdeel van ons verlof. Wonen en werken in
Oeganda brengt onderliggende stress met zich mee, omdat het niet de cultuur is
waarin we zijn opgegroeid. Daarnaast zijn er ook momenten die voor grote stress



zorgen, zoals het vinden van een slang in de badkamer,

een auto-ongeluk en langere periodes zonder stroom of
water zitten. De komende maanden zullen niet
helemaal zonder stress zijn, maar in de VS kunnen we
er beter mee omgaan en zijn er dingen die we kunnen
doen om de stress te verhelpen. Een Starbucks koffie,
een ijsje eten, naar het park gaan of naar de speeltuin
gaan, helpen allemaal.

Kate is van plan om Ben nog steeds zelf thuis les te geven. Gertjan gaat
een tropische landbouw cursus volgen om de lokale collega’s beter te kunnen
bijstaan op de trainingsboerderij en tijdens het trainen van Hope Alive families.

Tot slot geeft verlof ons de mogelijkheid tijd door te brengen met onze familie. Voor
de jongens om de opa’s en oma’s weer te zien en met hun neefjes en nichtjes te
kunnen spelen. Op de heenweg en de terugweg zijn we ook van plan om een paar
dagen in NL te verblijven, zodat we onze familie daar ook kunnen zien.

De Trainingsboerderij

Het werk op de trainingsboerderij maakt goede
vorderingen. Met de financiéle ondersteuning

van stichting Filadelfia en de hulp van een
Nederlandse vrijwilliger hebben we in de afgelopen
weken een nieuw geitenhok kunnen bouwen,
daardoor kunnen we het melkgeiten project verder
opbouwen. We hadden al een hok voor onze drie

bokken en dit nieuwe verblijf zal voor alle vrouwtjes
geiten en kleine geitjes zijn. We hebben het gras
ingezaaid en zodra het wat is gegroeid zullen we
een aantal geiten kopen om een fokprogramma te
beginnen. Het nageslacht zullen we geven aan
Hope Alive families, zodat de kinderen dagelijks

melk kunnen drinken. Lokale families kunnen in de toekomst ook hun eigen geit
naar de boerderij brengen om met onze bokken te fokken.



| De eenden zijn eindelijk begonnen met het leggen van

8 eieren. We hebben lang niet geweten wat het probleem was,
maar het zou kunnen dat ze wat tijd nodig hadden om te

f wennen aan hun nieuwe omgeving. De zeven eenden hebben
i meer dan 20 eieren gelegd, echter maar één van hen is op dit
moment aan het broeden. We hopen dat de rest ook snel
begrijpt wat de bedoeling is!

We hebben ook een nieuw puppy op de

boerderij. Dieven en apen hebben de laatste tijd voor
wat problemen gezorgd, dus leek het een goed idee
om wat te gaan investeren in extra beveiliging. We
hebben Everest (zoals Ben haar genoemd heeft)
geruild met een andere zendeling voor twee
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Microkredieten

De Man Up microkredieten groep heeft besloten om vanaf nu maandelijks samen
te komen i.p.v. om de maand, om het saamhorigheidsgevoel te vergroten en ook
het makkelijker te maken voor iedereen om hun leningen terug te betalen. De
vrouwengroep komt iedere week samen en ondanks dat de vrouwen hun lening
pas afgelopen december hebben ontvangen, hebben 14 van de 23 deelnemers al
hun eerste afbetaling gedaan. De meeste vrouwen hebben geinvesteerd in hun
markkraampjes (voor voedsel, schoenen of kleding), sommigen hebben het geld
gebruikt voor landbouw en een paar anderen voor het maken van bakstenen en
voor een Mobile Money business (zie foto hierboven; mensen kunnen betalingen
doen via hun telefoon, maar moeten naar een Mobile Money business om geld op
hun rekening te zetten of het eraf te halen — op dit moment heb je een MoMo
business op iedere straathoek).



Persoonlijk gaat alles goed met ons! Kate en de jongens gaan één keer per week
naar een homeschool co-op met vier andere families die hun kinderen zelf thuis
lesgeven. Gertjan heeft in Kampala de jaarlijkse bijeenkomst voor Hope Alive
medewerkers bijgewoond en we hadden ook de mogelijkheid om voor een paar
dagen een afgelegen safaripark te bezoeken (met twee schorpioenen in onze
slaapkamer). Kate is aan het trainen om een 10km race te gaan rennen met haar
vader tijdens het Tulpen Festival in Holland, Michigan. Ze helpt ook mee om hier
in Gulu, het weekend voordat we vertrekken, een jaarlijkse conferentie voor
vrouwen te organiseren.

Gebedspunten

o We vragen gebed voor de goede doorgang van al het werk in Oeganda,
ook als wij er zelf niet bij zijn!

e We vragen gebed voor de overschakeling naar leven in de VS, vooral voor
de jongens. En dat we veel goede ontmoetingen zullen hebben, zodat we
al onze benodigde fondsen kunnen werven voordat we weer terugvliegen
naar Oeganda.

Hartelijke groeten uit Oeganda,
Gertjan, Kate, Ben en Isaiah



