
Wat zijn azolla en zwarte soldatenvliegen?  (Hope voor Afrika nieuwsbrief april 2016) 

We hebben een druk begin van het jaar achter de rug. Het begon allemaal 
met de verkiezingen in Oeganda halverwege januari. Om te voorkomen dat 
er protesten zouden worden georganiseerd, besloot de regering het 
internet gedurende 5 dagen uit te zetten.   Er waren hier en daar wat 
protesten en rellen. Vanuit ons huis konden we horen hoe de 
politie traangas gebruikte om iedereen te stimuleren naar huis te gaan.  Het is uiteindelijk 
allemaal redelijk rustig gebleven en daar zijn we dankbaar voor! 
 
Twee dagen na de verkiezingen kwam er een team uit de VS op bezoek. Ze hebben een 
vakantie Bijbelschool georganiseerd in Gulu, meegeholpen met een aantal projecten op de 
boerderij en geholpen met het bouwen van een dak voor een lokale kerk. 

 
Het Nieuwe Hope Alive Centrum 
 
Het nieuwe Hope Alive centrum in Koch Lii is 
officieel geopend. 53 Kinderen waren bij de 
opening en hebben zelf een sponsor gekozen 
(53 families hadden zich aangemeld in de VS 
om sponsor 
te worden). 

De meeste kinderen konden niet meer naar school gaan, 
omdat de ouders/verzorgers het schoolgeld niet konden 
betalen. Echter in februari, toen het nieuwe schooljaar 
begon, konden ze nu allemaal weer naar school gaan. 

Koeien voor het nieuwe Hope Alive centrum 

Een Hope Alive alumni heeft op het terrein een nachtverblijf 
gebouwd voor koeien. We hopen binnenkort de eerste koeien 
te kunnen verwelkomen. De koeien zullen het gras, dat tussen 
de 100.000 bomen die we geplant hebben groeit, kort houden. 
Als de kudde zich vermenigvuldigt hopen we de Hope Alive 
families de mogelijkheid te geven om ook (weer) koeien te 
gaan houden.  Voor de burgeroorlog had bijna iedereen een 

aantal koeien, maar op dit moment hebben de meeste families niet genoeg geld om een 
koe te kopen. 

De Trainingsboerderij in Gulu 

Op de boerderij in Gulu zijn we begonnen met een nieuw project: het kweken van zwarte 
soldatenvliegen. De larven van de vliegen zijn een hele goede bron van eiwit voor de 
varkens, kippen en vissen. Veel lokale boeren hebben moeite om genoeg voer voor hun 
dieren te kopen, dus we hopen dat dit een goed alternatief kan zijn. De larven eten alles, 
van rottend fruit en keukenafval, tot mest en azolla. 



De eerste ronde vliegen hebben hun 
eitjes gelegd en de larven groeien goed. 
We hopen iedere maand duizenden 
larven te kunnen produceren om aan 
onze dieren te voeren.  Op de foto's 
hiernaast zie je Charles en Francis met 
de eerste vliegen en een bak waar de 
larven in opgroeien 

 

 

Het Hope Alive Centrum in Masaka 

Het is erg leuk om nieuwe projecten uit te proberen op de boerderijen, maar het doel is altijd 
om de Hope Alive families de mogelijkheid te bieden de projecten zelf op hun eigen 
boerderij op te starten. Vorige maand hebben we zes families in Masaka geholpen met het 
opzetten van een azolla vijver. Azolla is een kleine waterplant die zich snel vermenigvuldigt 
en een goede bron van eiwitten en andere vitamines en mineralen is voor varkens, kippen, 
geiten, koeien en vissen. Met de hulp van vier Hope Alive studenten hebben we in twee 
dagen de zes vijvers gebouwd.  Isaiah is samen met Gertjan naar Masaka gereisd en heeft 
ook goed meegeholpen. 

Een dak op de Kerk 

In januari hebben we ook mee kunnen helpen om een dak 
op een kerk te zetten. Koro Abili Baptist Church komt al 
jarenlang samen op het Hope Alive terrein in Gulu, omdat 
ze geen eigen gebouw hadden. Drie jaar geleden hebben 
ze een stukje land kunnen krijgen en zijn ze begonnen om 
langzaam te gaan bouwen. Ieder jaar een stukje meer en 
nu hebben ze dus een dak op het gebouw. Er is nog 
steeds wat werk te doen (zoals ramen en deuren er in 

zetten) en ze hebben nog geen stroom. De gemeente was zo enthousiast over het nieuwe 
gebouw dat ze al zijn begonnen om iedere zondag samen te komen in de kerk. Erg leuk dat 
wij hier ook een steentje aan hebben kunnen bijdragen. 



ConferenƟe 

Afgelopen weekend was er weer een Journey Together 
conferentie georganiseerd in Jinja voor buitenlandse vrouwen 
die in Oeganda betrokken zijn bij zendingswerk. De 
conferentie wordt al jarenlang twee keer per jaar gehouden 
en de laatste drie keer was Kate betrokken bij de organisatie. 
 
Het is altijd vooraf veel werk, maar de conferentie was een groot succes. 42 Vrouwen vanuit 
heel Oeganda hadden een weekend van rust, bemoedigende lessen (geleid door Kate’s 
goede vriendin uit Gulu) en leuke activiteiten. Burn-out komt veel voor en we hopen dat dit 
weekend de vrouwen nieuwe energie heeft gegeven voor het werk met hun gezinnen en 
projecten. 

Familie Update 

De afgelopen maanden hebben we veel “normale” dagen 
gehad, waar de jongens thuis les krijgen, ze 1x per week 
naar ‘Nature Club’ gaan, waar ze met andere kinderen 
activiteiten in de natuur doen en waar ze thuis met onze 
honden spelen. Nadat onze Duitse Herder eind vorig jaar 
onverwachts dood was gegaan, hebben we eind december 
een nieuwe “waakhond” gekregen, Zoe, een Husky. Een 
hoogtepunt voor Isaiah was dat hij samen met Gertjan naar 

Masaka kon reizen om daar de azolla vijvers te bouwen. Ben hoopt deze maand samen 
met Gertjan naar Gulu te reizen. 
 
In februari zijn we met z’n vieren naar Jinja gereisd waar 
we in een huisje vlakbij de Nijl verbleven. De jongens 
hebben genoten van het zwembad, het lekkere eten en 
hebben ook een dam in de Nijl gebouwd. Na een heel 
weekend hard werken zag het er goed uit. Echter de 
morgen dat we vertrokken was alles alweer weggespoeld. 

Gebedspunten 

 We vragen gebed voor alle reizen de komende maanden: De reizen van Gertjan naar Masaka en 
Gulu en als de hele familie eind juni weer naar de VS reist. 

 We zijn dankbaar voor de officiële opening van het nieuwe Hope Alive centrum in Koch Lii, en 
vragen ook gebed voor de lokale medewerkers daar. Er is veel nood in het gebied en iedere dag 
staan er mensen op de stoep die hulp nodig hebben. 

 We vragen ook gebed voor Kate dat ze dit schooljaar met de jongens goed kan afronden. Ze 
geniet ervan om het te doen, maar het is niet altijd makkelijk om tegelijkertijd mama en juf te zijn. 

Hartelijke groeten, Kate en Gertjan Flikweert 


